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R E D A C T I E W O O R D J E ;) 
 

P-iekske starteditie 2020 

 

Hallo lieve mensen op deze aardbol, hier zijn we weer van het redactieteam!  
De zomer , die iets vreemder was dan normaal, zit er alweer op en we moeten 

weer naar school of gaan werken, BLUUUUH   
Gelukkig zijn we allemaal op kamp mogen gaan en is da mega goed verlopen!! 
Nog eens merci aan al onze leden en leiding voor hun inzet! 10/10!! 
Maar niet getreurd want er is namelijk ook nog goed nieuws: we mogen weer 
naar de chiro op zondag!!!!! JOEPIE EINDELIJK 
Het was voor ons ook niet leuk om jullie mooie gezichtjes niet elke zondag te 
mogen aanschouwen, gelukkig kan dat nu wel weer. De leiding staat dan ook te 
popelen om weer leiding te kunnen geven, aan hun nieuwe afdelingen weliswaar 
hohohohohoho spannend eeeeeeee!! 
Hou jullie alvast klaar voor weer een schitterend jaar met Chiro Mandelburcht! 
Eindelijk weer de leukste spelletjes spelen met jullie vriendjes of vriendinnetjes 
in plaats van de hele zondagmiddag op tiktok of fortnite te zitten ;) ;) ;) 
Onze startdag zal er natuurlijk wat anders uitzien dan andere jaren, je weet 
wel met de bubbels enzo, maar tis beter dat dan niets eh moatn! 
Kgaat zeggen lik oe dat is ma kben het woord “bubbel” echt al beu gehoord 
titmie dak agowe ki klacht ga indienen wi vintooooooch 
Dit redactiewoordje gaan we natuurlijk niet met een negatieve noot afsluiten 
heeee dus bij deze: love you bbi’s see ya allemoale at startdag nje!!! 
 
LIVE, LOVE, LASAGNA  
CIAO TOT IN DROAI, het allerleukste redactieteam van het universum en 
omstreken xxx 
Bente Marie 
 Zara 
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Oud woftwoordje: Flor 
lieve vrienden, 
Dit is het laatste woftwoordje dat ik OOIT nog ga schrijven. Ik zou willen schrijven hoe zeer ik de chiro 
enzo wel niet ga missen. Maar omdat ik niet zo goed ben in dergelijke melige toestanden heb ik een 
meme gemaakt!  

 
Huidig woftwoordje: Rhine 

 
We kunnen wel zeggen dat mijn eerste jaar als hoofdleidster een echte vuurdoop was. Door de 
corona-maatregelen moest ik samen met Flor en de leidingsploeg op zoek naar nieuwe oplossingen 
voor het chirokamp. Geen zorgen! Ik zie het nog steeds volledig zitten om hoofdleidster te zijn. Dit 
jaar heb ik niet Flor, maar wel iemand nieuw aan mijn zijde. Flor geeft de fakkel door aan Sander. Ik 
ben er zeker van dat Sander deze taak heel serieus zal nemen en er vol enthousiasme voor zal gaan! 
We hebben dit jaar van 4 leiders afscheid moeten nemen. Toch blijft onze leidingsploeg hetzelfde 
aantal koppen tellen, want we krijgen er 4 enthousiaste leiders bij. Ik weet zeker dat de nieuwe 
leiders zich helemaal gaat smijten om er samen met de andere leid(st)ers er een tof chiro-jaar van te 
maken!  
 
Nieuw woftwoordje: Sander 
 
Nu onze goeie hoofdleider Flor ons jammerlijk genoeg verlaten heeft, zag ik de kans mooi om de 
macht te grijpen in de Chiro. Samen met mijn allerbeste medehoofdleider Rhine zullen we er alles 
aan doen om dit werkjaar nog leuker, zotter en onvergetelijk te maken. Zowel voor de leden als voor 
de leiding. Het zal niet makkelijk worden door de verschillende maatregelen die we moeten volgen. 
Vorig jaar was een niet al te best jaar toen we plots moesten stoppen. Het is al geleden van in maart 
dat we nog een Chirozondag hebben gehad. Dat is al heel lang geleden, maar eindelijk kunnen we 
weer allemaal op zondag naar de Chiro komen en ons uitleven. Ik heb echt verlangt (n.v.d.r.: 
verlangd*, Sander volgt nog een cursus DT-fouten vermijden) naar de start van het nieuwe Chirojaar. 
Er zijn nu een paar maatregelen waar we ons moeten aan houden. De leiding zal zich nog meer 
inzetten om elke Chirozondag weer top te maken. Zodat het opnieuw een crazy jaar wordt vol met 
fun en goeie herinneringen. 
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Hieronder stelt de leiding van dit werkjaar zichzelf kort eventjes voor. Als er een 

persoontje tussen zit die je graag beter zou leren kennen, aarzel dan niet om contact op 

te nemen via het telefoonnummer ;). 

Chill (Gil Naert) 

Gil, Naordigaord ziet zijn zesde jaar als leider volledig 

zitten. Hij is de zoon van Stefaan Naert aka Sam. Ook dit 

jaar zal Gil zijn uiterste best doen om zich in te zetten 

voor de chiro en er een topjaar van te maken voor zijn 

medeleiding en natuurlijk ook de leden! Hij heeft nog 

altijd even veel zin om zich in te zetten voor de chiro als 

in het begin! Gil gaat nog steeds gaan werken in D’Arta. 

 

GSM: 0471/43.59.20 

Backie (Lukas De Backere) 

Deze (jonge)man begint aan zijn zesde en laatste jaar 

als superleider. Dit jaar zal hij de sloeberkes 

entertainen met zijn grappen en grollen. Zo is de cirkel 

rond en zo heeft hij aan alle afdelingen leiding 

gegeven. Deze kanjer werkt dezer dagen bij een 

elektrisch bedrijf en in zijn vrije tijd sleutelt hij aan zijn 

bloedmooie Flandria’s. Als bijkomende hobby is hij ook 

Formule 1 - coureur, wel op de playstation maar dat 

telt ook. Ciaooo 

GSM: 0471/29.86.67 

 

 

Laere (Robbe Delaere)  

Laere begint aan zijn 6e jaar als leider. De jaren die hij 

al doorlopen heeft als leider vond hij meer dan 

geslaagd. Hij hoopt om zijn leden het plezier van hun 

leven te kunnen geven, net zoals hij zich altijd 

geamuseerd heeft. Laere is afgestudeerd als bachelor 

Elektromechanica. Hij steekt graag zijn handen uit de 

mouwen, het is een echte aanwinst voor onze chiro! 

 

GSM: 0477/81.77.19 
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Rosn (Lucas Rosseel) 

Rosn is 9 jaar lang een bekend gezicht in de Chiro 

geweest als lid en begint nu aan zijn 6e jaar als leider. 

Ondertussen is hij afgestudeerd en een eigen bedrijfje 

gestart. Hij kijkt er erg naar uit om zijn leden veel 

leute te bezorgen. Zelf heeft Rosn heel veel bijgeleerd 

van de Chiro en hoopt deze dingen ook bij te brengen 

aan zijn leden.  

GSM: 0478/27.41.88 

 

 

Hannagh (Hannah Rosseel) 

Hannah is al van de partij sinds ze lid werd van de 

gezellige bende van de speelclub. Ze begint dit jaar 

aan haar derde jaar biomedische wetenschappen in de 

Kulak te Kortrijk. Daarnaast vind je haar vaak terug 

met een gitaar, waar ze wel eens een akkoordje durft 

aan te slaan, of natuurlijk in de Chiro! Haar eerste 

jaar leiding vond ze beire, samen met de rakwies 

ravotten. Ook haar tweede en derde jaar met de 

sloebers en de speelclub waren topedities! Ze ziet het 

dan ook helemaal zitten om met haar nieuwe 

medeleiding er weer volop in te vliegen voor een 

nieuw jaar vol spelplezier en leute! 

GSM: 0494/03.34.52 

 

Mariette (Marie Deseck) 

Na 10 jaar trouw op post te zijn als lid van Chiro Mandelburcht, begint ook 

Marie(tte) aan haar vierde leidingsjaar. Ze is er weer helemaal klaar voor en 

staat te popelen om een brede glimlach op de gezichten van haar leden te 

toveren. Tijdens het schooljaar vind je haar terug op de schoolbanken van 

de Kulak, waar ze haar derde jaar Geneeskunde start. Daarnaast brengt ze 

heel wat uren door in de sporthal als lid van het handbalteam HBC Izegem. 

Ze vindt echter altijd nog wat tijd om het beste van haarzelf te geven in de 

Chiro. 

GSM: 0476/73.98.98 
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Beirlandt (Sander Beirlandt) 

Sander begint aan zijn vierde jaar als leider en hij ziet 

het nieuwe Chirojaar al helemaal zitten. Hij probeert 

altijd positief te zijn tegen de leden en zal zich elke 

Chirozondag ten volle inzetten om zich te amuseren. 

Hij zit momenteel in het 3de jaar Industrieel 

Ingenieur aan de KU Leuven in Gent. Daarnaast is 

zijn grootste hobby piano spelen. Hij zal altijd paraat 

staan om iemand te helpen met een lach. Kortom het 

zal weer een tof Chirojaar worden. 

GSM: 0470/46.07.16 

 

 

Siebe (Siebe Vandorpe) 

Siebe zit al in de Chiro sinds hij een klein sloebertje 

was en is nu met veel plezier bezig aan een tweede 

deel in zijn Chiro carrière. Dit jaar begint Siebe aan 

zijn vierde jaar als leider. Daarnaast start hij ook aan 

zijn laatste jaar bachelor bouw in Oostende. Hij is 

helemaal klaar om er ook dit jaar een super jaar van 

te maken! 

GSM: 0491/97.77.00 

 

 

 

Bente (Bente Seynaeve) 

Ook dit (soms domme, maar niet altijd hoor hihi) blondje 

begint enthousiast aan haar vierde jaar als leidster. Als ze 

niet in de chiro zit, kan je haar ook in Gent vinden, waar 

ze aan haar eerste masterjaar klinische psychologie 

begint. Met een groot hart voor muziek en chiro zal Bente 

zich op chirozondagen met veel plezier inzetten om haar 

leden een superleuk chirojaar te bezorgen! Na drie jaar 

met heel veel plezier sloeberleidster geweest te zijn, kijkt 

ze er heel erg naar uit om dit jaar eens een nieuwe 

afdeling leuke zondagen en een geweldig chirojaar te 

bezorgen!  

GSM: 0470/86.92.82 
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Rhinus (Rhine Vandenberghe)  

Na alle afdeling in de Chiro afgerond te hebben begint 

Rhine vol goesting aan haar vierde jaar als leiding. Ze 

start dit jaar aan haar tweede jaar lager onderwijs in 

Torhout. Naast school en chiro speelt ze ook nog hobo 

en dwarsfluit. Deze enthousiaste leidster is een echte 

kindervriend en is naast de chiro ook actief als 

vrijwilliger bij Bizonvzw. Ze ziet dit chirojaar helemaal 

zitten als hoofdleidster samen met Sander en hoopt 

weer elke zondagmiddag te vullen met gelukkige 

kindergezichtjes, plezier en vriendschap. 

GSM: 0471/42.36.31 

 

Wannes (Wannes Bouckenooghe) 

Wannes is een gemotiveerde leider die met volle moed aan 

zijn 4e jaar als leider zal beginnen. Zeker nadat het vorige 

chirojaar verpest is door de corona. Hierdoor is hij nog 

meer geneigd om er een topjaar van te maken vol met 

leuke herinneringen. Het wordt een jaar dat de leden niet 

snel zullen vergeten. Wannes begint dit jaar aan zijn 

tweede jaar sport en bewegen in Brugge waar hij van plan 

is veel bij te leren en zo de leden een optimaal jaar te 

geven. Voor elke chiro gaat Wannes sinds kort gaan 

voetballen in een caféploegje in Staden om na een lange 

stop zijn hobby weer op te pakken 

GSM: 0472/22.23.73 

 

Kljin (Warre De Witte)  

Warre oftewel klijnn, begint aan zijn vierde jaar als leider. 

Hij zit al vanaf de speelclubbertjes in de chiro en heeft zich 

nog geen enkele zondagnamiddag verveeld en zal er dit jaar 

ook weer voor zorgen dat dat zo blijft. Hij studeert 

voedingstechnologie in Vives Roeselare. Buiten de chiro kun 

je deze speelse jongen in zijn zwembad vinden. Deze 

enthousiaste krullenbol kan niet wachten om de leden vele 

chirozondagen te geven om nooit meer te vergeten. 

GSM: 0496/70.23.22 
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     Husje (Gus Callewaert)  

Husje start heel gedreven aan zijn tweede jaar als 

leider. Hij kwam vanaf zijn tweede jaar speelclub 

na vele malen proberen toch met de borst vooruit 

naar de chiro. Sindsdien is hij een echt chiroman 

en heeft hij alles voor de chiro over. Hij heeft zijn 

opleiding als lasser afgerond en gaat nu smeden in 

Anderlecht om zich te vervolmaken als waardig 

kunstsmid. Hij is een zeer gedreven man en 

probeert dat ook door te geven aan zijn leden. Als 

de avatar van de chiro zal hij zorgen dat de groep 

in evenwicht blijft EN dat ze zich volledig kunnen 

uitleven. Peace out! 

GSM: 0476/57.62.94 

 

Couckie (Lise Couckhuyt) 

Lise start dit jaar aan haar tweede jaar als leidster. Na 

het corona-jaar is ze super enthousiast om er samen 

met haar megaleuke medeleiding een fantastisch 

chirojaar van te maken! Naast de chiro vind je haar 

vooral terug in Brugge waar ze ook aan haar tweede 

jaar toegepaste psychologie zal beginnen. Ze kijkt 

alvast heel erg uit naar het komende jaar! 

GSM: 0476/73.99.54 

 

 

Smetje (Tibby Desmet) 

Helleuu vrienden van chiro mandelburcht. Tibby 

begint aan zijn tweede jaar als leiding in Chiro 

Mandelburcht en hij heeft er kei veel zin in! Hij kijkt 

er zeker en vast al naar uit, hopelijk jullie ook! 

Buiten de chiro is Tibby een actieve vrijwilliger bij 

het Rode Kruis in Izegem. Dit jaar staat Tibby bij de 

speelclubbertjes, hij heeft er kei veel zin in en 

hopelijk de speelclubbertjes ook! Hopelijk gaan we 

ons kei hard amuseren ondanks corona! 

GSM: 0468/14.37.58 
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De Kortn (Marthe Verstraete) 

Marthe start dit jaar aan haar 2de jaar als leidster. Dit 

ziet ze helemaal zitten na lang tijd geen chiro te 

hebben gehad. Na 14 jaar als lid en ondertussen al 13 

kampen te hebben gedaan zal ze haar chirojaren 

verder zetten en staat ze bij de jongste van onze 

chiro. Ze ziet het dan ook helemaal zitten om er echte 

chirobjitten van te maken en ze helemaal klaar te 

stomen voor het jaarlijkse topkamp! Dit jaar zal ze 

ook haar opleiding verpleegkunde in het 2de jaar 

verderzetten. Naast de Chiro is ze ook actief in 

volleybal club DIVO als trainster en speelster. Ze ziet 

het al vast zitten om er een topjaar van te maken vol 

leute en plezier. 

GSM: 0486/06.84.02 

Lukas Vanneste 

Na 9 jaar als lid en een jaar als leider bij de speelclub 

begint Lukas nu met veel goesting aan zijn tweede jaar in 

de leiding. Samen met zijn drie broers komt hij met veel 

plezier elke zondag naar de chiro. Buiten de chirouren is hij 

meestal te vinden op het krachtbalveld of in de kulak waar 

hij dit jaar aan zijn tweede jaar geneeskunde begint. 

GSM: 0478/03.38.65 

 

 

Nalu (Nelle Lecluyse) 

Nelle (stiekem Veganelle), deze van groenten en tofu 

genietende mens, ziet het nieuwe chiro-jaar alweer 

volledig zitten na het lange gemis van de chirozondagen 

door corona (grrr). Na 12 jaar als lid en na 7 kampen 

achter de rug te hebben, kan ze niet wachten om aan 

haar 2e  jaar als leidster te beginnen. Ze kijkt er dan ook 

naar uit om dit jaar de tito’s onder haar hoede te nemen 

en ze een onvergetelijk gek jaar te bezorgen. Naast de 

chiro maakt ze graag tijd om te dansen en af te spreken 

met vrienden, ook heeft ze een grote liefde voor dieren 

en planten. Ze hoopt dan ook om dit jaar haar opleiding 

Biologie te kunnen verder zetten. Greetzzz xoxo 

GSM: 0497/69.79.71 
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Litn (Zara Lioen)  

Zara alias Lionel start dit jaar aan haar tweede jaar 

als leidster en kijkt heel erg uit naar het nieuwe 

werkjaar! Ze heeft de chiro-zondagen tijdens de 

corona-periode dan ook heel erg hard gemist. Na 

een jaartje bij de speelclubbers te hebben gestaan, 

en heel veel bijgeleerd te hebben, zal ze dit jaar 

leiding geven aan de keti's! Ook kijkt ze alweer uit 

naar een geniaal chirokamp deze zomer, 

ondertussen al kamp numero 14 voor haar. Tijdens 

de week is Zara te vinden in Gent, waar ze aan haar 

tweede jaar rechten zal beginnen. Paulientje out x 

GSM: 0496/35.29.03 

Victor (Victor Deseck) 

Na 12 jaar lid te zijn, zal Victor vol enthousiasme 

starten aan zijn eerste jaar als leider. Ook op vlak 

van school start hij aan een nieuw hoofdstuk. Dit jaar 

begint hij namelijk aan zijn eerste jaar biomedische 

wetenschappen aan de Kulak. Naast chiro als hobby 

speelt hij ook voetbal bij KFC Meulebeke. Uiteraard 

zal hij de aandacht tussen beide verdelen, zodat hij 

de chiro zeker genoeg kan bijdragen! 

GSM: 0475/81.50.21 

 

Raman (Thibeau Raman)  

Allooo mijn naam is Thibeau mo de moatn noemen me 

raman. Ik ben 18 jaar en studeer toegepaste informatica 

in brugge. Mijn hobbies zijn skaten en chiro natuurlijk. ‘T 

is mijn eerste jaar als leiding en kan nie wachten om eraan 

te beginnen! Joooo. 

GSM: 0470/20.20.38 
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Thijs (Thijs Vanneste) 

Ik ben Thijs Vanneste en ik zit al in de chiro 

vanaf het 2de leerjaar. Naast de chiro speel ik 

ook volleybal en speel ik bij de fanfare. Ik heb 

veel zin in mijn eerste jaar als leiding ondanks 

de maatregelen die er zullen zijn. 

GSM: 0475/83.63.44 

 

 

 

 

Yentl (Yentl Gruyaert)  

Na 10 jaar lid te zijn geweest, zet Yentl zijn 

avontuur in de chiro verder als leider. Yentl 

heeft in het secundair Wetenschappen-

Wiskunde gevolgd en begint nu aan zijn 

opleiding als dierenarts. Naast de chiro kan je 

hem ook vaak op de fiets terugvinden. Zoals te 

zien op de foto is hij het laatste kamp wel wat 

van zijn pluimen verloren. 

GSM: 0471/55.09.83 
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SLOEBERS 
 

Baq qui 

Lukas De Backere 

0471/29.86.67 

 
Laere 

Robbe Delaere 

0477/81.77.19 

 

Reine 

Rhine Vandenberghe 

0471/42.36.31 

 

De korten 

Marthe Verstraete 

0486/06.84.02 

 

Thijs 

Thijs Vanneste 

0475/83.63.44 
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SPEELCLUB 
 

Gille 

Gil Naert 

0471/43.59.20 

 

Couckie 

Lise Couckhuyt 

0476/73.99.54 

 

Smetje 

Tibby Desmet 

0468/14.37.58 

 

Yentl 

Yentl Gruyaert 

0471/55.09.83 

 

Raman 

Thibeau Raman 

0470/20.20.38 
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TITO’S 

 

Rosn 

Lucas Rosseel 

0478/27.41.88 

 

Beirlandt 

Sander Beirlandt 

0470/46.07.16 

 

Wannes 

Wannes Bouckenooghe 

0472/22.23.73 

 

Nalu 

Nelle Lecluyse 

0497/69.79.71 

 

RAKWI’S 

 

Bente 

Bente Seynaeve 

0470/86.92.82 

 

Husje 

Gus Callewaert 

0476/57.62.94 

 

Lukas 

Lukas Vanneste 

0478/03.38.65 

 

 

Victor 

Victor Deseck 

0475/81.50.21 

 

RAKWI’S 

 

Bente 

Bente Seynaeve 

0470/86.92.82 

 

Husje 

Gus Callewaert 

0476/57.62.94 

 

Lukas 

Lukas Vanneste 

0478/03.38.65 

 

 

Victor 

Victor Deseck 

0475/81.50.21 

 

RAKWI’S 

 

Bente 

Bente Seynaeve 

0470/86.92.82 

 

 

Gus Callewaert 

0476/57.62.94 

 

Lukas 

Lukas Vanneste 

0478/03.38.65 

 

 

Victor 

Victor Deseck 

0475/81.50.21 
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KETI’S 
 

Hannagh 

Hannah Rosseel 

0494/03.34.52 

 
Mery 

Marie Deseck 

0476/73.98.98 

 
Lionel 

Zara Lioen 

0496/35.29.03 

 

ASPI’S 

 

Kljin 

Warre De Witte 

0496/70.23.22 

 

Siebe 

Siebe Vandorpe 

0491/97.77.00 
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INSCHRIJVINGEN 

Wie vorig jaar reeds lid was van Chiro Mandelburcht, heeft al documenten gehad 

of mag deze nog verwachten met de nodige informatie voor de herinschrijving. 

Nieuwe leden kunnen zich voor of na een Chironamiddag bij een leider inschrijven. 

Door de coronamaatregelen verlopen de inschrijvingen dit jaar dus net iets anders 

en worden er geen huisbezoeken gedaan. 

Het eerste kind betaalt €25, het tweede €22 en het derde €20. Betalen kan cash 

of via een overschrijving [ons rekeningnummer: 738-6063457-09]. 

TERUGBETALING VAN HET ZIEKENFONDS 

Wist u dat de meeste ziekenfondsen een groot deel van het kamp- en lidgeld 

terugbetalen? Zeker de moeite waard om eens te informeren bij uw ziekenfonds! 

Hoe gaat het in zijn werk? U vraagt een attest aan bij uw ziekenfonds. Elke zondag 

na de Chiro kunt u met volledig ingevulde formulieren terecht bij onze hoofdleiders 

Rhine Vandenberghe of Sander Beirlandt om ze te laten stempelen en 

ondertekenen. 

CHIRO-UNIFORM 

Als je op zondag naar de Chiro trekt, doe je dit steeds in uniform! 

Hoe ziet een Mandelburcht uniform eruit? 

VERPLICHT 

Chiro-T-shirt van Chiro Mandelburcht (unisex) 

Deze rode T-shirt met blauwe Mandelburchtbedrukking kost €10 en kan elke zondag 

aangekocht worden bij de leiding. Er zijn verschillende maten beschikbaar. 

  

Chiro-sjaaltje (unisex, niet meer te verkrijgen dus ook niet meer verplicht)  

 

Short/rok 

Elke zondag verwachten wij IEDEREEN IN KORTE BROEK! De Chirobermuda of Chirorok 

is geen verplicht onderdeel van het uniform, al raden we deze aankoop wel aan (zie bij 

‘aangeraden’) 
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AANGERADEN (NIET VERPLICHT) 

Chirobermuda (unisex)/ chirorok (meisjes) 

Shorts en rokken van Chirojeugd Vlaanderen (verkrijgbaar in chirowinkel De Banier, 

Delaerestraat 16, Roeselare; zie ook: www.debanier.be) raden wij ten sterkste aan. Ze 

zijn betaalbaar (rond de €30), mooi, superhandig en van een optimale kwaliteit. Deze 

aankoop willen we u echter zeker niet opleggen. Een gewone KORTE broek volstaat in onze 

chirowerking! 

 

Mandelburchtkaptrui (unisex) 

Een absolute aanrader! Alle info hierover vindt u terug op de volgende bladzijde! 

 

Chirohemd (unisex)  

Chirohemden zijn steeds verkrijgbaar in Chirowinkel De Banier, Delaerestraat 16, 

Roeselare; zie ook: www.debanier.be. Kostprijs: €30 (kind) en €33 (volwassene)  

 

Vergeet niet om je Chiro-kledij van je naam te voorzien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/
http://www.debanier.be/


Praktische info P-Iekske starteditie 2020 

Op de truien van de leden wordt er géén (bij)naam gedrukt om een duidelijk 
onderscheid tussen leden en leiders te behouden. 

 

Dit jaar zijn de ledentruien er weer! Voor slechts €25 kunt u deze superdikke kaptrui 
van Fruit Of The Loom aanschaffen ENKEL op bestelling en via overschrijving. 
Pasmodellen zijn verkrijgbaar in de chiro. Vraag ernaar bij iemand van de leiding! De 
bestelling (door afgifte van onderstaand strookje aan een chiroleider) moet ten 
laatste op zondag 25 oktober doorgegeven worden. De truien zullen na bedrukking 
klaarstaan in de chiro vanaf zondag 3 november (of eventueel vroeger; check hiervoor 
onze site!). 

 

Strookje voor de koper: 

Dit strookje meebrengen bij de afhaling van de trui! 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: …………………………………………………………… 

MAAT ......................................................... (pasmodellen in de chiro!) 

 

Gelieve €25 te storten op onze rekening [738-6063457-09], en dit vóór dinsdag 8 

oktober. Enkel na tijdige betaling is de bestelling definitief. 

 

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

 
Strookje voor Chiro Mandelburcht: 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: …………………………………………………………… 

MAAT ......................................................... (pasmodellen in de chiro!) 

 

Dit strookje afgeven aan een leider ten laatste op zondag 25 oktober! 
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro 

Mandelburcht een spaghettiavond. 

 

Deze gaat dit werkjaar door op 

zaterdagavond 14 november.  

 

 

 

Opgelet: coronamaatregelen!  

Omdat we liever geen risico nemen, zijn wij nog volop bezig met het 

organiseren van een coronaveilige spaghettiavond. Hierdoor kunnen wij 

behalve de datum van dit jaarlijks smulfestijn nog maar weinig 

informatie geven.  

 

Verdere informatie over deze gezellige avond zal dit jaar zeker tijdig via mail en 

Facebook gecommuniceerd worden, hou dit dus zeker in de gaten en hou alvast 

deze datum vrij in uw agenda!  

Wel kunnen we al verklappen dat er – indien ter plaatse smullen niet mogelijk 

blijkt – een alternatief voorzien zal worden, waarbij u een heerlijk bordje 

spaghetti zal kunnen komen afhalen bij ons.  

 

PS: tis elk jaar vreeeee lekker en dat zal ook dit jaar niet anders zijn! 

 

 

 



Data 
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Startdag  4 oktober 

Chiro  11 oktober  

Chiro  25 oktober  

Chiro  8 november  

Spaghettiavond  14 november  

Chiro  22 november  

Chiro (sint) 6 december  

Chiro  13 december  
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Beste dametjes en heertjes 
 
Hieronder vindt u niets anders dan onze meest oprechte bedankjes voor de allerbeste 
mensen die we dit jaar mee hadden op kamp! 
 
Ten eerste: de KOOKPLOEG, of waren het er nu 2 of 3 zelfs? 
We beginnen bij kamp Dessel. Daar hadden we een volledig nieuwe kookploeg, en dat 
vonden zowel zij als wij spannend. 3 “die hards” kozen ervoor om de volle 10 dagen te 
genieten van het kampplezier. Ze gingen er echt helemaal voor en sliepen daarom zelf ook 
in tenten! Daarnaast werden zij voor de eerste dagen aangevuld met nog 2 vrouwen, zodat 
onze kookploeg enkel maar uit personen van het vrouwelijke geslacht bestond. Eens ook 
onze sloebertjes aankwamen, hadden we afscheid genomen van deze 2 heerlijk-kokende 
mama’s en werden ze ingeruild voor wat testosteron. Zo sloten we het kamp af met een 
kookploeg die evenveel mannen als vrouwen telde!  
Het belangrijkste blijft echter dat zij er telkens in geslaagd zijn om de vele hongerige 
maagjes te vullen, de eetzaal mooi te versieren en zelfs van het heerlijke eten een 
kunstwerk te maken! 

 

Bedankt Sophie, Vicky, Els, Sophie, Liesbeth, Bart, Lorenso en Dieter! En hopelijk tot volgend 

jaar, want jullie hebben de test met glans doorstaan!       
 

Dan kamp Millegem. Daar konden we rekenen op het goede hart van elke oude bekenden 
die blijkbaar toch nog geen afscheid konden nemen van de chiro en kookploeg zijn. 
Al deden ze het dit jaar wat meer op hun 
gemak, nog ging elk lid of elke leider met een 
goed gevulde maag vol lekkers van tafel! 
 
Bedankt Lutn, Annemietn, Dauwke en mama 
Els! Jullie blijven altijd welkom! 
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Ten tweede: onze meest trouwe CAMIONCHAUFFEUR 
We zijn en blijven Marc van Mahitrans eeuwig dankbaar om alweer al ons kampgerief ter 
plaatse te brengen.  
Dit jaar moesten we iets anders te werk gaan en hebben we jullie, ouders, gevraagd om zelf 
de bagage van jullie kind tot op de kampplaats te brengen. Wat dus wilde zeggen dat wij per 
kampplaats een deel van de camion hadden, wat noodzakelijk was aangezien we het gerief 
moesten verdelen.  
 

Bedankt Marc om dit jaar zelfs naar 
twee kampplaatsen te rijden! 
En ook bedankt dat de camion alweer het prachtige decor mocht zijn voor onze laatste 
avond! 
  
Ten derde: afscheid van enkele LEIDERS 
 
Helaas moesten we dit jaar vaarwel zeggen aan niet 
minder dan 4 leiders… 
 
Bedankt Mixam! 
 
Na 3 jaar zeg jij Chiro Mandelburcht vaarwel als leider en 
sluit je je aan bij de inmiddels ontelbare oudleiders. Elke 
chirozondag stond je paraat voor de leden en daarvoor 
kwam jij speciaal terug vanuit Brussel naar Ingelhood. Met 
je ietwat alternatieve, maar vooral heel erg creatieve brein 
maakte je de leukste spelletjes voor zowel jong als oud. 
Daarnaast konden de leden en ook de leiders steeds bij je 
terecht voor een goeie babbel of een leuk 
fantasieverhaaltje. 
Weet dat we je allemaal zullen missen! Hopelijk verlaat je toch nog af en toe eens onze 
hoofdstad om af te zakken naar Ingelhood en Chiro Mandelburcht! 
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Bedankt Saimon! 
 
Na vele jaren zelf lid te zijn van onze chiro, 
besloot jij dan ook om zelf leider te worden. 5 
jaar kon Chiro Mandelburcht op jou rekenen om 
op zondag de leden te entertainen, maar ook 
daarnaast was je van groot belang. Je 
handigheid en wil om te werken is ons heel vaak 
van pas gekomen, net als die goede oude 
Jumper. Voor je goede vriend Captain Morgan 
had je heel veel over, zo at je zelfs een volledig 
kamp geen vlees, chapeau! Je zal het niet 
toegeven, maar stiekem vond je het ook wel 
leuk dat al die leden je lange krullen wilden 
invlechten, of met een stijltang wilden laten 
verdwijnen. We hopen je nog vaak terug te zien 

in de chiro en anders weten we je wel te vinden in jeugdhuis Kontrabas       
 
 
Bedankt Vitmar! 
 
Noodgedwongen moet jij afscheid nemen van Chiro Mandelburcht, na alle afdelingen 
doorlopen te hebben en 5 jaar zelf leider te zijn geweest. Er ontbreekt dus nog 1 kleurtje 
tussen je leidingstouwtjes. Je hebt echter wel heel erg duidelijk bewezen dat je een leider 
bent die van alle markten thuis is: jong en oud hadden veel plezier met je leuke spelletjes, 
en je wist ook al je leden wel wat bij te brengen. Je was een inspiratie voor vele leden en 
leiders zowel in als naast de chiro, en 
je was ook soms wel eens onze beste 

straatartiest!       
 
Naar eigen zeggen ben je gelukkig met 
wat je tijdens je chirocarrière allemaal 
hebt meegemaakt en heb je vrede met 
het afscheid, maar heb je vooral ook 
vrienden voor het leven gemaakt!  
 
Noodgedwongen afscheid dus, want 

dr. Velghe is in de maak      . We 
wensen je daarom heel veel succes! 
En kom af en toe toch nog eens 
goeiedag zeggen hé, want je zal gemist 
worden! 
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Bedankt Fleur! 
 
Last but not least zeggen we graag een heel erg welgemeende 
dankjewel aan Flor! 
Hij legt niet alleen de rol van hoofdleider naast zich neer, maar zet een 
punt achter zijn volledige chirocarrière.  
Na 3 jaar co-hoofdleiderschap en 5 jaar fulltime leiderschap nemen 
we afscheid van deze goedlachse jongeman.  
 
Als hoofdleider stond je vooral in voor de public relations zoals ze dat 
zeggen, en die rol was er eentje op je lijf geschreven. Backie en Reine 
zullen zeker kunnen bevestigen dat jij hun taken wel wat lichter 
maakte. Daarnaast kon je er ook voor zorgen dat de neuzen binnen 
de leidingsploeg in dezelfde richting stonden, en kon je iedereen 
aansporen het beste van zichzelf te geven op eender welke manier. 
Als leider genoot je enorm van de aandacht die je kreeg van de leden 
en was je waarschijnlijk wel echt onze beste entertainer/straatartiest 
van de afgelopen jaren (sorry Vitas). Daarnaast kreeg je ook telkens 
iedereen mee in je verhalen en fantasieën. Bovenal stond je elke 
zondag paraat om het beste van jezelf te geven en iedereen de tijd 
van zijn/haar leven te bezorgen in de chiro! 
 
Je zal gemist worden om vele redenen. Enkele daarvan zijn: je 
impulsiviteit en avontuurlijkheid, je onuitputtelijke creativiteit, je 
liefde voor de wetenschap, je knotsgekke verhalen vanuit je eigen 
fantasie,… maar bovenal voor je oneindige liefde voor de chiro en de vrienden die je er 
gemaakt hebt! We hopen je nog vaak terug te zien! 
 
 
 
Tot slot willen we ook heel graag onze leden bedanken! We hebben jullie gemist tijdens de 
quarantaine en vonden het dan ook fantastisch om jullie op kamp terug te zien. We hopen 

dat jullie er heel hard van genoten hebben, 
want de leiding heeft dat alleszins gedaan! 
 
Ook willen we de ouders bedanken voor 
het vertrouwen! Het zijn bijzondere tijden 
en plots is niets meer vanzelfsprekend. De 
leiding zal echter altijd zijn uiterste best 
doen om ervoor te kunnen zorgen dat jullie 
kapoenen een leuke tijd kunnen beleven in 
de chiro! 
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Dag allerliefste sloebertjes!!! 
 
Jullie leiding hier!  
Het zit er weer op zeg, dat chirojaar. Bijna leek het erop dat we niet 
meer met z’n allen op kamp zouden kunnen gaan door dat vervloekte 
virus. Gelukkig bedacht de leiding een goed plannetje om het virus 
buiten te houden en konden we toch nog vertrekken. Door ons 
allemaal goed aan de bubbels te houden en onze handen te wassen, 

hebben we toch een SUPERkamp gehad       En niemand raakte dus 
besmet! 
 
EN OF HET LEUK WAS! 
20 sloebertjes vertrokken allemaal moedig op kamp. Voor velen was 
het de eerste keer een hele week weg van de ouders! En dan nog 
meteen een heuse wereldreis gemaakt! Amerika, Afrika, Azië, zelfs de 
Zuidpool! We hebben het allemaal bezocht. Amai, jullie hebben ook 

lang geslapen zeker bij thuiskomst        
Als leiding moeten we wel zeggen dat jullie allemaal 1 voor 1 enorm 
goed meegespeeld hebben op kamp. Geen enkel opdrachtje was te 
veel en we hebben amper traantjes gezien, alleen maar lachende 
totjes. Hier en daar hoorde ik op het einde zelfs dat sommigen niet 
meer naar huis wilden! 
 
Daarom willen we als leiding nog 1 iets zeggen: EEN DIKKE MERCI!! 
Zowel de leden, alsook de ouders, voor wie het soms niet gemakkelijk 
moet geweest zijn tijdens de coronatijd. We hebben jullie pagadders 
graag 7 dagen opgevangen, het was de perfecte afsluiter die een 
moeilijk 2e semester van het chirojaar toch nog meer dan 

goedgemaakt heeft         
Hopelijk zien we al jullie gezichtjes op de startdag weer terug!  
 

Groetjes Nelle, Bente, Marie, Tibby en Vitas        



Hier nog enkele sfeerbeeldjes, voor alle foto’s: surf naar onze site!! 
 

 
 



Heel veel groetjes van jullie allerliefste leiding, Hannagh, Sandrien, Zara Lionel, Husje en 

Luxekaas                 
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Lieve Speelclub 
 
Wat vliegt de tijd toch voorbij! Een maand 
geleden waren we nog aan het chillen aan ons 
zwembad in Dessel en nu zitten jullie alweer op de 
schoolbanken! Wij hopen dat jullie je heel hard 

geamuseerd hebben op kamp, net zoals ons!! Om de 
kampsfeer nog even terug te brengen, plaatsen we hier 
een paar van onze favoriete plaatjes! Geniet ervan!! 



Heel veel groetjes van jullie allerliefste leiding, Hannagh, Sandrien, Zara Lionel, Husje en 

Luxekaas                 

 
  

Heel veel groetjes 

van jullie 

allerliefste leiding, 

Hannagh, 

Sandrien, Zara 

Lionel, Husje en 

Luxekaas 
                

 



Heel veel groetjes van jullie allerliefste leiding, Hannagh, Sandrien, Zara Lionel, Husje en 

Luxekaas                 

Wie o wie is jullie favoriete speelclub koppeltje? Breng nu 
je stem uit door de tortelduifjes te verbinden met cupido. 
Liever vrienden blijven? Verbind ze dan met het andere 
plaatje. 
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Op een zonnige zaterdag in juli vertrokken enkele 
stoere rakwi’s met een klein hartje op chirokamp. Ze 
maakten heel wat avonturen mee, samen met Tarzan 
en zijn vrienden! 
 
Hier kunnen jullie nog eens terugkijken op het 
chirokamp! 

 
Er had een of andere aap Tarzan 
ontvoerd! Gelukkig konden de 
rakwi’s achterhalen welke aap dit 
had gedaan 
 
 

 
Er werd heel wat gespeeld in 
het bos en boswandelingen 
gemaakt. Ooit speelden we 
verstoppertje in het bos en 
waren 2 stoere rakwi’s wat 
‘verloren’ gelopen... 
 
 

 
Omdat de zon veel te zien was op 
kamp, speelden we waterspelletjes 
en kregen we zelf een ijsje! 



  
 
 
Door corona konden we het 
chocoladespel niet op de normale 
manier spelen. Daarom speelden we 
het op ‘chinese wijze’ met eetstokjes! 
 

 
 
 
Na de doop stonken alle 
stoere en minder stoere 
rakwi’s hard en moesten ze 
snel onder de douche! 
 
 

 
 
Een van de rakwi’s werd zelf 11 jaar 
op kamp en dat moest zeker gevierd 
worden met een glaasje bubbels en 
een lekker chipje!  

 
Dankjewel aan alle  rakwi’s 
voor het toffe kamp! 
Waraap  Maksim   Reine   
🦍    🐢    🐄 
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Het einde van een fantastisch maar vooral een zeer apart chirojaar is nabij. 
Wat is dit jaar weer gevlogen, voor we het wisten was het kamp alweer gedaan en doordat 
die stomme corona veel te lang duurt was er dit jaar ook geen verrassingsuitstap . Als je er 
zo over nadenkt is er dit jaar niet veel te doen geweest. Daarom willen we het hoogtepunt 
van dit jaar (en bijna elk jaar trouwens) nog eens overlopen: HET KAMP. 
Het was een bijzonder kamp dit jaar, geen jongere afdelingen. Plots waren onze 
middelgrote tito’s nog eens de jongste groep op het kampterrein. In naam van de titoleiding 
kan ik wel zeggen dat de tito’s zich goed gedragen hebben uiteraard waren er de jaarlijks 
discussies en ruzietjes tussen de leden, maar die werden wel iedere keer al snel bijgelegd. 
Kortgezegd de tito’s zijn flink geweest (nu dat nog doortrekken tot 6 december voor de 
goede oude man hihihi).  
De eerste tweedaagse voor sommige leden is dit jaar een beetje in het water gevallen ook al 
hebben de leiding en de tito’s zelf wel hun best gedaan om het zo gezellig te maken op de 
avond wanneer het normaal tweedaagse was. Die avond hebben er veel leden de liefde van 
hun leven gevonden dor het speeddaten. Ze zijn zelfs getrouwd (zie foto hieronder). 
Na veel zagen aan de arme hoofdjes van de leiding gaven we toch toe of dat dachten ze 
toch. De leiding kwam met het fantastische 
idee om de leden eens te testen. We gaven 
0,0% bier terwijl ze dachten dat het echt bier 

was. Natuurlijk waren er tito’s “dronke”      . 
De dag erna hadden er zelfs een paar leden 
een kater. Maar toen we ons geheimpje 
hadden verklapt aan de leden was het plots 
wat minder, vele leden zeiden “ik wist da wel 
wi”. Daar hebben we nog steeds onze 
bedenkingen over trouwens hahaha. 
Ook overdag maakten we er allemaal het 
beste van zo zijn we gaan lasershooten tot 
genoegen van vele leden.  
Hieronder nog een paar kiekjes ter 
herinnering van het fantastische kamp. 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen jullie een leuk nieuw chirojaar hopelijk zonder die stomme corona 
                                                      Grts jullie beste leiding. 

lasershoot 

legerdag 

pisquiz 

speeddaten 
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Lieve kindertjes 

 

Bij deze mijn afscheidsbrief aan de keti’s anno 2019-2020. Ik 
kan met volle overtuiging zeggen dat jullie de leukste keti groep 
waren aan wie ik al ooit leiding heb gegeven! Ik zal jullie dan ook 
met heel mijn hart, en tal van andere vitale organen, missen. 
Maar vrees niet, want er zijn nog altijd vele leuke leiders in de 
chiro, deze zullen hun uiterste best doen om een deel van de leegt 
die ik achterlaat te vullen. Ik heb vaak zitten zeveren over wat 
voor kuttekinders jullie soms zijn, en ik blijf bij dat statement 
maar jullie waren wel MIJN kuttekinders. Tot driemaal toe 
heb ik het privilege ( lees: ongeluk) gehad om aan de meeste van 
jullie leiding te mogen geven. En tot driemaal toe waren het 
prachtige jaren. Ik leerde jullie kennen als leden maar ik nam 
afscheid van jullie als vrienden. Gedenk me zoals ik was lieverds, 
en weet dat mijn geest verder leeft in iedere droge opmerking of 
flauw mopje die jullie maakten.  

Ga heen en de leute 

Flor out xoxo 
 
 



Om onze mooie jaren samen te herinneren heb ik hieronder een 
compilatie video gemaakt van al onze mooiste momenten samen. 
Neem gerust een kijkje 
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Aspies 
 
Ondanks de moeilijke tijden is het ons 
toch gelukt. We hebben een beire tof 
kamp gehad en hier zijn wat toffe 
foto’s ervan. 
 
Rosn en Robbe nemen hierbij 
afscheid, maar dit betekent niet tot 
nooit meer. 
 
Tot in draai! 
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Siebert         22 september 
 

 

 
 

Lisse        25 september 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reine        23 november 
 

 
 
 

Ed Sjieren aka Husje     18 december 
 

  



Kleurplaten 
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W E E T J E S <3 
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Wist je dat…. 
 
 
… onze kookploeg da bere goed heeft gedaan voor hun eerste keer? Chapeau!! 
… we Dauwke, Annemie, Elsje en Ludovic nog eens willen bedanken om nog een extra  
jaartje ons letterlijk uit de nood te helpen? Duizendmaal dank! 
… er maar liefst 4 leiders gestopt zijn dit jaar?    
… we super blij zijn dat we ondanks alles toch op kamp zijn mogen gaan? 
… er 4 nieuwe leiders bijkomen? Joepie!!! 
… onze tafelvoetbalteams veel transfers hebben doorgevoerd? 
… er toch nog Labadoux zal zijn dit jaar? 
… Chiro Mandelburcht de beste chiro ooit is? 
… Marthe ne woaier is? 
… de leiding weer op leidingsweekend kan gaan? 
… Robbe zacht haar heeft? 
… ‘Can leave your head on’ een echte klassieker is? Zeker in Dessel 
… Paulientje de beste is? 
… het eten op kamp suuuuuper lekker was? 
… er werken zullen worden uitgevoerd aan de speelplaats? 
… Bibi lag te riln en te triln in zen slaapzak? 
… Vitas nogal veel kan vergeten (op bepaalde momenten)? 
… we me ne Flandria-club zitten? 
… 5 leiders van onze chiro de quiz van de jeugdraad gewonnen hebben?  
…de aspi’s super goed met boten kunnen varen? 
…de basfeesten toch doorgaan dit jaar? Uiteraard wel in een corona-proof jasje 
 
 
Weet je nog iets en weet je’t nog alsan? Aarzel niet en stuur een berichtje naar 
0470/869282 xxx lovies  
 
 

                                                             

 
 


